Transcript van de podwalk: ‘van Kloostertuin naar buurttuin’

Introductie 
Welkom bij deze podwalk, wat leuk dat je luistert!
Je staat nu in Park Presikhaaf, een groene plek midden in Arnhem-Noord. Wat je misschien nog niet wist, hier, op deze grond, stond eeuwen geleden een klooster. Het klooster van Bethanië, bewoond door vrouwen die hun leven in dienst stelden van geloof, gemeenschap en zorg voor elkaar.
Tijdens deze wandeling gaan we samen op ontdekkingstocht. Je hoeft geen historicus te zijn om mee te doen; je hoeft alleen maar te luisteren, rond te kijken en af en toe iets te verbeelden. We nemen je mee terug naar de 14e en 15e eeuw, maar maken onderweg ook steeds de stap naar het heden. Want wat zegt het kloosterleven van toen over hoe wij vandaag samenleven? En hoe zie je sporen van dat verleden nog altijd terug in Presikhaaf?
De wandeling duurt ongeveer drie kwartier. Onderweg hoor je verhalen over het klooster, de vrouwen die er leefden, en de tuin die een bron van voedsel, zorg en zingeving was. We laten je luisteren naar de geluiden van het klooster, kijken naar wat er nog te zien is, en voelen hoe het verleden en het heden elkaar hier raken.
Waarom deze podcast? Omdat geschiedenis niet alleen iets is van boeken of musea, maar ook van plekken waar je zélf kunt staan, ademen en rondlopen. Hier, in dit park, loop je letterlijk over eeuwen geschiedenis heen. De verhalen van Bethanië zijn een spiegel: ze vertellen iets over sociale organisatie, over zorg en spiritualiteit, en over hoe mensen altijd al hebben gezocht naar gemeenschap en betekenis.
Dus zet je telefoon op stil, doe je oortjes in, en loop met ons mee.
We beginnen onze reis in de stilte van het klooster en eindigen in de levendigheid van Presikhaaf, waar die oude verhalen nog steeds doorschemeren in het dagelijks leven van de wijk.




Het kloppend hart van Gelre: stad, land en klooster 
Sluit je ogen en stel je voor dat je hier staat, maar dan niet in de 21e eeuw. Geen flats, geen spoorlijnen, geen snelwegen om je heen. Het is midden 15e eeuw. Waar je nu de wijk Presikhaaf ziet, strekten zich toen akkers en weiden uit. Het land was doorsneden door beekjes en paden die boerderijen, dorpen en de stad Arnhem met elkaar verbonden. Het geluid dat je hoort, is het loeien van koeien, het gekraak van karrenwielen, en in de verte misschien het slaan van een klok uit de stad.
We bevinden ons in het hart van het Hertogdom Gelre, in de 14e en 15e eeuw een van de machtigste gewesten van de Lage Landen. Strategisch gelegen langs de grote rivieren (Rijn, Waal en IJssel) lag Gelre voortdurend in conflict en competitie met Brabant, Holland en de Duitse keizers. De ligging was een zegen en een vloek: rivieren maakten handel mogelijk, maar trokken ook vijanden aan.
Arnhem, vlakbij waar je nu staat, groeide in die tijd van nederzetting uit tot een echte stad. Het kreeg stadsmuren, een marktplaats, een kerk die steeds verder werd uitgebreid. In 1443 werd Arnhem zelfs aangewezen als hoofdstad van het kwartier Veluwe, een van de vier delen waarin het hertogdom was verdeeld. Dat maakte Arnhem tot een belangrijk bestuurlijk centrum. Hier zetelden bestuurders, hier werd recht gesproken, en hier kwamen de verschillende machten samen die Gelre bestuurden.
Die ontwikkeling had directe invloed op de omgeving. Het landgoed waar later Presikhaaf ontstond, lag toen nog buiten de stadsmuren, in het open veld. Juist zulke plekken waren aantrekkelijk voor kloosters en religieuze gemeenschappen: dichtbij de stad, maar niet ín de stad. Hier konden de zusters van Bethanië rust en afzondering vinden, terwijl ze toch deel uitmaakten van een bruisende regio die economisch, politiek en religieus van grote betekenis was.
Stel je voor hoe het er uit zag: smalle zandwegen die vanuit Arnhem naar het noorden en oosten liepen, langs hoeven en stukjes bos. Een landschap dat leefde van landbouw en veeteelt, maar waar je ook reizigers en handelaars kon tegenkomen. Want Arnhem was een knooppunt. De stad lag niet alleen strategisch aan de Rijn, maar ook op de route naar het Duitse achterland en naar andere Gelderse steden als Zutphen en Nijmegen. Wie hier leefde, stond midden in de stromen van handel en politiek van de late middeleeuwen.
De stad zelf veranderde in rap tempo. Er kwamen stadspoorten, gildehuizen en markten waar boeren en burgers samenkwamen. Het stadsbestuur kreeg meer gewicht, en met de benoeming tot hoofdstad van het kwartier Veluwe groeide het prestige. Het moet voor de inwoners van Arnhem, die nog niet meer dan een paar duizend mensen telden – een wereld van verschil hebben gemaakt: hun stad telde mee in het grote spel van hertogen, edelen en steden.
En dan, aan de rand van dat stedelijke leven, ontstonden plekken als klooster Bethanië. Terwijl de stad rumoerig werd van handel en politiek, klonk hier het gezang van de zusters. Acht keer per dag riepen de klokken hen bijeen in de kapel. Daar stegen hun stemmen op in gedragen melodieën. Het Gregoriaans van Bethanië vermengde zich met de geluiden van boeren op het land en reizigers op weg naar de stad.
Voor een klooster als Bethanië was deze plek ideaal: dicht bij een stad die steeds meer betekenis kreeg, maar toch afgescheiden genoeg om zich te wijden aan gebed, zang en studie. Het klooster vormde een eigen wereld, maar stond tegelijk midden in een dynamische regio, een gebied dat in de 15e eeuw in cultureel, economisch en religieus opzicht tot de kern van de Lage Landen behoorde.


De klank van het klooster 
We verplaatsen ons nu naar het religieuze leven van de vijftiende eeuw. Het is de tijd van de Moderne Devotie, een vernieuwingsbeweging die rond 1370 begon in Deventer met de prediker Geert Grote. Hij riep mensen op om terug te keren naar een eenvoudig, persoonlijk geloof. Geen overdaad, geen pracht en praal, maar innerlijke toewijding, discipline en een leven naar het voorbeeld van Christus.
Die boodschap sloeg aan. Door de hele regio verspreidden zich huizen van de Broeders en Zusters van het Gemene Leven. Ook vrouwen kregen in deze beweging een nieuwe plaats: zij konden samenleven, leren en werken in een gemeenschap die niet draaide om huwelijk of gezin, maar om geloof en geestelijke groei.
En dat maakt deze beweging uniek. In een tijd waarin vrouwen vaak weinig zelfstandige ruimte hadden, bood de Moderne Devotie hen iets uitzonderlijks: een plek waar ze hun talenten konden inzetten, waar studie en schrijven mogelijk waren, en waar ze een volwaardig spiritueel leven konden leiden. Het vrouwenklooster Bethanië, hier net buiten Arnhem, is daar een prachtig voorbeeld van.
Stel je de zusters voor, die hun dagen doorbrachten volgens een vast ritme van gebed, zang, studie en werk. Acht keer per dag klonk de klok, die hen riep naar de kapel. Daar zongen ze de getijden in lange, gedragen melodieën. Het Gregoriaans vulde de ruimte, golfde over de kloostermuren en was soms tot ver in de omgeving te horen.
Voor de zusters was dat zingen niet zomaar muziek. Het was gebed, een manier om samen te ademen en één stem te vormen. Muziekhistorici noemen het wel een “gemeenschap in adem”: elke stem onderdeel van een groter geheel. Het gaf ritme, samenhang en betekenis aan hun leven.
Bethanië was ook uniek omdat het méér was dan een plaats van gebed. Het was een plek van leren en scheppen. In het scriptorium, de schrijfkamer, werkten nonnen aan gebedenboeken en geschiedenisverhalen. In 1469 schreef Margariet Block, een zuster van Bethanië, een prachtig geïllustreerd getijdenboek. Haar werk laat zien dat de vrouwen hier niet alleen baden, maar ook cultureel en intellectueel een stempel drukten.
Daarnaast speelde het klooster een rol in de zorg voor zieken en in het bewaren van relieken. Er bestond zelfs een mirakelboek, waarin verhalen werden verzameld van genezingen en wonderen die aan Bethanië werden toegekend. Zo werd het klooster een plaats van hoop en inspiratie, ook voor de mensen buiten de muren.
Het bijzondere van Bethanië is dus dat het twee werelden met elkaar verbond: stilte en afzondering binnen de kloostermuren, en tegelijk een levendige wisselwerking met de samenleving om hen heen. Voor vrouwen bood dit klooster een vrijheid en betekenis die elders nauwelijks denkbaar was. Hier konden zij een stem laten horen, letterlijk in hun zang, en figuurlijk in hun geschriften en hun plaats in de gemeenschap.
Sluit nog één keer je ogen en probeer je voor te stellen hoe het moet hebben geklonken, hier in Presikhaaf, zo’n vijfhonderd jaar geleden: de klok die luidde over de velden, en daarachter de stemmen van tientallen vrouwen die samen de psalmen zongen. Het was niet alleen muziek. Het was een manier van leven, een manier van samenleven.









Dagelijkse ritmes: van gebed tot buurthuis 
We hebben gehoord hoe Gelre in de 14e en 15e eeuw uitgroeide tot een machtig gewest, en hoe Arnhem, met het klooster van Bethanië, een plek werd waar geloof, cultuur en gemeenschap samenkwamen. We zagen hoe de Moderne Devotie vrouwen een unieke kans gaf om te leren, te schrijven en een eigen stem te vinden. Hier, in Presikhaaf, stond het klooster dat dit allemaal tastbaar maakte.
Kijk om je heen. Wat je nu ziet is een park, met wandelpaden, bomen en grasvelden. Maar stel je eens voor dat je vijf eeuwen teruggaat in de tijd. Geen bankjes of speeltuinen, maar muren, een kapel en een kloostertuin. Achter die muren liepen zusters in stilte, hun dagen strak geordend door gebed, arbeid en gemeenschap.
Bethanië was een huis van de Moderne Devotie, en dat maakte het bijzonder. De zusters streefden naar een leven van eenvoud, discipline en innerlijke toewijding. Hun dagen begonnen nog in het donker, rond vier uur ’s ochtends. Eerst een nachtwake, daarna het eerste gebed in de kapel. Acht keer per dag klonk de klok die hen bijeenriep om psalmen te zingen. Hun stemmen vulden de kapel en waaiden soms mee met de wind, de velden over.
Maar het klooster was meer dan gebed. In de schrijfkamer kopieerden de nonnen boeken, soms rijk verlucht met kleur en goud. In de kloostertuin werkten ze met kruiden, groenten en fruit, waarmee ze zowel de gemeenschap als zieken en gasten konden verzorgen. Bethanië kende ook een gastenverblijf: reizigers vonden er onderdak, en Arnhemmers kwamen er voor steun en raad. Zo leefde het klooster niet in afzondering, maar was het een belangrijk onderdeel van de stad en de regio.
De gebouwen zijn verdwenen, maar de geest van Bethanië leeft in Presikhaaf voort. Waar toen de kloostertuin lag, liggen nu volkstuintjes. Bewoners bewerken er samen de grond, kweken groenten en bloemen, en vinden plezier en rust in wat de aarde geeft, precies zoals de zusters dat eeuwen geleden deden.
Niet ver hiervandaan staat de stadsboerderij. Kinderen leren er hoe dieren verzorgd worden, buurtbewoners ontmoeten elkaar bij oogstfeesten en activiteiten. Het is een moderne vorm van gastvrijheid en zorg, die doet denken aan de rol van Bethanië in de 15e eeuw.
En dan is er het park zelf, dat als groene long de wijk samenbindt. Mensen wandelen, sporten, spelen, of zoeken er gewoon een moment van rust. Net zoals het klooster ooit een plek was waar stilte en ontmoeting hand in hand gingen, is het park vandaag de dag een plek waar gemeenschap tot leven komt.
Zo vormt Presikhaaf een brug tussen verleden en heden. Van de gezangen van de zusters van Bethanië tot de stemmen van kinderen op de stadsboerderij. Van de stilte van de kloostertuin tot de bedrijvigheid van de volkstuinen.
De gebouwen van Bethanië mogen verdwenen zijn, maar de kern is hetzelfde gebleven: zorg voor elkaar, verbondenheid met de omgeving, en samen een gemeenschap vormen. Hier, op deze plek, leeft de geest van eeuwen gemeenschapszin nog altijd voort.

Waar zusters en buren dezelfde kruiden plukken 
Welkom bij stop 4 van onze podwalk: “Waar zusters en buren dezelfde kruiden plukken”. We bevinden ons in een gebied waar vroeger het klooster Bethanië stond, een vrouwenklooster dat in de 15e eeuw werd gesticht door volgelingen van de Moderne Devotie. Hier, in ditzelfde park, verzamelen we ons nu voor een andere soort gemeenschap: een buurt die samenkomt om te tuinieren, kruiden te plukken en elkaar te ondersteunen.
Ziekten kwamen in de middeleeuwen erg veel voor. Denk aan de pest, tuberculose en lepra. Er was weinig begrip van hygiëne of ziekteoverdracht, dus mensen vertrouwde er onder andere op  dat geneeskunde doormiddel van planten en kruiden hen beter maakte en kwaaltjes als infecties, wonden, pijn of koorts oploste.  De kruidengeneeskunde van de nonnen uit Bethanië werd generatie op generatie al doorgegeven. In de kloostertuinen werkten zij hard aan het kweken van kruiden en planten die bedoeld waren voor geneeskundige doeleinden. Ook bestudeerden zij deze planten en hoe zij deze het beste konden gebruiken. De kloostertuin was dus een bron van kennis. 
In de middeleeuwen was de humorentheorie de leidende theorie in de geneeskunde. De 4 humoren: zwarte gal, gele gal, bloed en slijm, moesten in evenwicht gehouden worden, zodat je niet bijvoorbeeld niet ziek werd. Deze theorie hing samen met verschillende elementen, zoals warmte en kou, maar ook droge en natte eigenschappen. Was je ziek en werd er vermoed dat dat kwam door een overheersende koude humor, dan werd er geloofd dat je doormiddel van bijvoorbeeld gember genezen kon worden, want dit was een warme kruidsoort.
Veel kruiden die mensen in de middeleeuwen gebruikten, kennen we vandaag nog steeds. Ze worden nog altijd gewaardeerd om hun werking:
Kamille werd toen al gebruikt bij hoofdpijn en ontstekingen. Nu vind je het vaak in rustgevende thee. Lavendel hielp vroeger bij het ontsmetten van wonden en om tot rust te komen. Tegenwoordig zit het ook in oliën en geurzakjes. Munt was een middel tegen buikpijn en misselijkheid, en wordt nog steeds gebruikt in thee, verzorgingsproducten en geneesmiddelen. Of bijvoorbeeld salie hielp bij keelpijn en problemen met de spijsvertering, en is nog steeds populair in natuurlijke remedies. En niet te vergeten: brandnetel kan helpen tegen gewrichtspijn.
Je ziet deze planten nog altijd groeien in tuinen en buurttuinen. Ze worden gebruikt in thee, olie en zalf, een mooi voorbeeld van hoe oude kennis nog steeds leeft in het dagelijks gebruik.
Planten en kruiden waren een laagdrempelige vorm van geneeskunde, niet alleen voor kloosterlingen, maar ook voor gewone mensen. Boeren hoefden geen Latijn te kennen of boeken te lezen; de natuur lag letterlijk voor het oprapen. Veel geneeskrachtige kruiden groeiden gewoon in het wild, en kennis over hun werking werd mondeling doorgegeven, van moeder op dochter, van buurvrouw op buurman. Had je uitslag op je huid? Dan wist je moeder precies welke bladeren je moest plukken. Zo leefde eeuwenoude wijsheid voort in het dagelijks leven, niet in dikke boeken, maar in handen die wisten wat ze deden.
Vandaag de dag zien we een verschuiving van het kloosterleven naar moderne gemeenschapsinitiatieven. In plaats van kloostertuinen zijn er nu buurttuinen, waar bewoners samen kruiden verbouwen en kennis delen. Deze tuinen zijn niet alleen een bron van geneeskrachtige planten, maar ook van sociale verbinding en zorg voor elkaar. Een plek van samenkomst. Zo spreek je op die plekken vaak buren die je misschien anders niet vaak spreekt of ziet. Het is een plek waar kennis wordt uitgewisseld over de natuur, waar kinderen met school bijvoorbeeld leren over insecten, planten, en het gebruik hiervan.

Aan tafel in Bethanië
Wat ooit groeide in de kloostertuinen van de middeleeuwen, ligt vandaag op ons bord , vaak zonder dat wij erbij stilstaan. In de middeleeuwen gebruikten kloosterlingen namelijk kruiden en groenten uit kloostertuinen om lekkere en gezonde gerechten te maken. Denk aan kweepeer marmelade, een zoet snoepje met fruit en kruiden, of een warme drankje zoals Zoete Tisane met zoethout, gerst en kruiden. Appelmoes kreeg extra smaak met amandelen en saffraan. Veel groenten en kruiden die toen ter tijd al gebruikt en gekweekt werden in kloostertuinen, worden vandaag de dag nog steeds veel gebruikt in de gerechten die wij eten. Denk aan groenten als prei, uien, knoflook, snijbiet en kolen. Of kruiden als salie, tijm, munt of koriander. Wij gebruiken deze kruiden bijvoorbeeld voor onze thee. 
Zelfs supermarkten liggen vol met producten die hun oorsprong vinden in kloostertuinen: honing, tijm, rozemarijn, venkel, brandnetel. 

Afsluiting 
Dank je wel dat je met ons hebt meegelopen en hebt geluisterd naar het verhaal van het klooster van Bethanië en Park Presikhaaf.
Je hebt niet alleen een wandeling gemaakt door Park Presikhaaf, maar ook door de tijd, langs de muren van een verdwenen klooster, door de tuin van zorg en zingeving, en langs de stemmen van vrouwen die eeuwen geleden hier leefden. Misschien heb je iets herkend. Misschien heb je iets gevoeld. Of misschien kijk je nu met andere ogen naar deze plek.
Vrouwen kweekten vergeten groenten en geneeskrachtige kruiden in de kloostertuin van Bethanië, met kennis die van generatie op generatie werd doorgegeven. Die tuin was een plek waar mensen leerden hoe ze met planten konden leven, maar ook het zorgen voor elkaar en voor zichzelf.
Vandaag zie je die traditie terug in de buurttuinen van Presikhaaf. Hier werken bewoners samen, delen ze oogst en verhalen, en brengen ze nieuw leven in oude gewoonten. 
Zo verbindt de kloostertuin van toen zich met de buurttuin van nu. Beide zijn plekken van zorg, van zingeving, en van samen doen. En misschien, als je straks thuis bent, voel je de inspiratie om zelf iets te planten, een kruid, groente of een stukje gemeenschap.
Geschiedenis leeft niet alleen in archieven, maar ook in de grond onder je voeten, in de verhalen die we delen, en in de manier waarop we vandaag samenleven. De vrouwen van Bethanië zijn verdwenen, maar hun nalatenschap is tastbaar: in de zorg voor elkaar, in gemeenschapszin, en in de stille kracht van plekken zoals deze. 

Deze podcast is gemaakt door Eva Eijkhout en Gwen van Nuland, in samenwerking met Bram Kluen, van erfgoedinstelling de Rozet te Arnhem.



2

